
Toespraakje gedichtenwedstrijd Heindonk 9 april 2023 door Raf Coenjaerts. 
Voor foto’s, zie einde van dit document. 

 

Beste vrienden, 

Het was prettig enkele weken geleden om samen met Magda Smedts 

en dochter Sara hier in de straten van Heindonk rond te struinen op 

zoek naar gedichten geschreven door Heindonkenaars.  

 

Vriendschap maak je niet alleen 

Maar met alle lieve mensen om je heen 

Lachen, spelen, tranen van geluk 

Zo kan je vriendschap niet meer stuk 

Goede vrienden staan steeds paraat 

Ook als het even minder gaat 

 

Dit gedicht was het eerste dat we lazen op onze tocht.  We vonden dit 

heel helder en eenvoudig geformuleerd en met een mooie 

boodschap. Toen mijn medewandelaars me vertelden dat dit door 

kinderen was geschreven was ik blij verrast. Het gedichtje zette 

perfect de toon en vatte correct samen waarover de gedichten 

zouden gaan, vriendschap.  

Proficiat aan de jonge dichter(s)  

 

Zoals u allen gezien hebt, jullie hebben ongetwijfeld ook de rondgang 

gemaakt,  zijn de gedichten aangebracht op de meest diverse 

plaatsen en manieren. Op vensters, op doeken, op muren, ingekaderd 

of op losse bladen, soms met muziek erbij.  Allemaal heel verrassend 

en inventief.  

Het was een ware ontdekkingstocht ze allemaal te lezen en ze in ons 

op te nemen.  

We hebben elk gedicht erg gewaardeerd en waren verrast door 

zoveel creativiteit.  

Ik zou zeggen proficiat aan alle deelnemers.  



Het thema verbondenheid en vriendschap kwam overal terug. Soms 

werd het geïnterpreteerd op een heel persoonlijke manier tussen bv 

familieleden en vrienden, soms op een meer algemene manier. 

Daarbij werd verwezen naar de actualiteit o.a.  de 

vluchtelingenproblematiek of een ontheemde reiziger.  

Sommige gedichten waren lang, sommige kort tot zeer kort, sommige 

op rijm. 

Vanzelfsprekend wisten wij niet wie de schrijvers waren achter de 

gedichten.  En daar ik niet van Heindonk ben kende ik ook de 

bewoners van de huizen niet waar de gedichten uithingen.   

 

Ik kan u zeggen dat het moeilijk was om een rangorde aan te brengen 

tussen de gedichten, laat staan een (tussen haakjes) een “winnaar” 

aan te duiden.  Er waren zo veel mooie woorden en prachtige 

boodschappen. Maar men heeft ons gevraagd toch een gedicht te 

bekronen.  

We zullen het nu onthullen en dan uitleggen waarom we het hebben 

gekozen.  

…  

We hebben dit gedicht gekozen omdat er gespeeld wordt met taal en 

ritme. En is poëzie niet in belangrijke mate een spel met taal.  Het 

gedicht zit vol met alliteraties, met de H, en heeft een huppelend en 

aantrekkelijk ritme.  

Sommige woorden vertellen niet alles en maken het een beetje 

mysterieus.  Een gedicht moet niet onmiddellijk alles vertellen. Het 

verwijst uiteraard naar verbondenheid met het afgelegen Heindonk, 

naar creativiteit, naar paling (inderdaad een happer is een paling) en 

naar hemels en heuglijk plezier.  

Tussen al die andere mooie en prachtige gedichten vonden we dit het 

mooist.  

Vandaar onze keuze. 
Raf Coenjaerts 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


